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Als leven lijden wordlt,
is heengaan een bevrijding.

Mevrouw

Mireille Moreels

Echtgenote van de heer Marc Willems

Geboren te Gent op 28 augustus 1951
en rustig van ons heengegaan te Gent
op 8 maart 2024.

Mireille werd gesterkt door het gebed van de Kerk,
gesteund en omringd door haar echtgenoot en haar mama.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
rond de asurn van Mireille
tijdens de plechtigheid in het Crematorium Westlede te Lochristi
op zaterdag 16 maart om 10 uur.

Na de plechtigheid geven we
haar as terug aan de natuur
op de strooiweide van het Crematorium.

Wie Mireille nog een laatste keer wil groeten,
is welkom in het rouwcentrum van het AZ Sint-Lucas
na telefonische afspraak 09 224 61 58.
Dit kan tot en met dinsdag.

Mireille leeft verder in het hart en de herinnering van

Marc Willems
haar echtgenoot

Angele Vertenten
haar mama

Lucien en Nicole Van Hende - Geerinckx
haar zus en schoonbroer

Wij danken
het Wit-Gele Kruis
de dokters en het personeel van het AZ Sint-Lucas

Het was Mireilles uitdrukkelijke wens om geen bloemen te schenken.
Wie dit wenst, kan ‘Kom op tegen kanker’ steunen

op het bankrekeningnummer BE 03 4886 6666 6684

met vermelding ‘Ter ere van mevrouw Mireille Moreels’.

Rouwadres
9920 Lovendegem, Bremstraat 50

Rouwbetuiging kan ook op uitvaartcocquyt.be

uitvaartcocquyt.be - 09 372 03 77



