Dankbaar zijn we om wie je was
Dankbaar om je mooie leven

Dankbaar want je hebt ons steeds
het beste van jezelf gegeven. Mevrouw

Esther Rogiest

echtgenote van de heer Alvar Fredrick (1 2017)

Lid van Ferm, Okra en Samana

Geboren te Lovendegem op 27 februari 1926 en rustig van ons heengegaan in het
Woonzorgcentrum Ave Maria te Sleidinge op 24 juli 2020, gesterkt door het
Ziekensacrament, gesteund en omringd door haar gezin.

Naar aanleiding van de federale maatregelen heeft de uitvaartplechtigheid
in de Sint-Martinuskerk van Lovendegem
op zaterdag 1 augustus plaats in beperkte kring.
Met dank voor uw begrip.

Een stil moment bij de overledene kan in het funerarium Cocquyt
(begraafplaats Lovendegem) op woensdag en donderdag van 18 tot 19 uur.

Dankbaar voor de lange en mooie weg die we samen mochten gaan, maar bedroefd
om het afscheid delen u dit mee:

Christiaan en Christa Fredrick-Vanheule
Christophe en Nele Fredrick-De Keyser
Mauren, Siebe en Lowiek
Caroline en Jeroen Fredrick-Vandenbroucke
Eléonore en Emmanuelle

Roland en Jeannine Fredrick-Steyaert

Eline en Annick Fredrick-De Bruyne

Wolke

Marc en Carine Fredrick-De Muynck

Steven en Lies Fredrick-Hebbrecht

Odiel en Suzette

Eveline en Bart Fredrick-Kregersman

Lune en Maud

haar kinderen, klein— en achterkleinkinderen

Delen mee in ons verdriet : de families Rogiest-Vereecke

contactadres:

9920 Lovendegem, Pyramidestraat 19
9940 Evergem, Velodroomstraat 28
9920 Lovendegem, Bredestraat 105

Fredrick-De Boevere



