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‘Roos, dit is mijn laatste woord:
Ik heb je lief gehad’ (Erik)

De heer
Erik Verleyen

‘Draco’, mijn grootste toeverlaat en vertrouwen,
verkregen op 12 juli 1956 (Erik)

Echtgenoot van mevrouw Roos Sinnaeve

Geboren te Ouwegem op 7 december 1940
en na een lange, ongelijke strijd
van ons heengegaan
in het UZ te Gent
op 23 augustus 2020,
gesteund en omringd door de liefde
van zijn echtgenote.

Wij nodigen u uit om samen met ons
afscheid te nemen rond de asurn van Erik
tijdens de plechtigheid
in het Crematorium Westlede,
Smalle Heerweg 60 te Lochristi,
op zaterdag 29 augustus om 13.30 uur.

Naar de wens van Erik wordt zijn asurn thuis
bij zijn geliefde Roos bewaard.

9000 Gent, Drabstraat 15

Rouwbetuiging kan ook op uitvaartcocquyt.be

Erik leeft verder in het hart en de herinnering van

Roos Sinnaeve

zijn echtgenote

David Verleyen

Micheline Verleyen - Nico Mecon
en dochter Elisa

zijn kinderen en kleindochter

Johan Vanderstraeten - Monica Alves Da Silva
en kinderen

zijn neef en nicht

Zijn trouwe vrienden

‘Een heel oprecht woord van dank

aan de medische staf en het personeel
van het UZ Gent.

Zonder hun kennis, empathisch gevoel

en uiterst goede zorgen,

had ik jullie al veel vroeger moeten verlaten.’
(Erik)

Een stil moment bij Erik kan in het funerarium Cocquyt
(kerkhof Lovendegem - Kasteeldreef)
op woensdag tussen 18 en 19 uur.

uitvaartcocquyt.be - 09 372 03 77



