kijk, zei hij

je zult het niet geloven
maar er is iets hierboven
dat wij niet kunnen zien

het is een mysterie
en wij zoeken een verklaring, zei hij
maar wij vinden ze niet

zijn hand bewoog mee
met enkele wilte wolken

ze zeggen dat het groen is
met veel licht hierboven
onsterfelijk licht

kijk, zei hij
maar je komt er pas
na een lange donkere tunnel

en toonde met zijn hand
de weg naar nergens

je wordt meegezogen, zei hij
en niemand kan je tegenhouden
hier ben je dan dood
zei hij

toen ik vroeg: “helemaal dood?”, zei hij
wees gerust, er is ook muziek

Uit ‘Alles gaat voorbif, Erik Lauwers - 2020

Gesterkt door mooie herinneringen,
maar bedroefd om zijn heengaan

MW

22-02-1944 - 02-12-2020

Erik leeft verder in de harten van

Renée Standaert
zijn echtgenote

Sam Lauwers
Bram Lauwers
zijn kinderen

De families Lauwers en Standaert
zijn broers, zus! schoonbroers en schoonzussen

We nemen afscheid van Erik in beperkte kring

Dank aan iedereen die hem genegenheid,
vriendschap en goede zorgen
hebben gegeven.

Rouwadres:
Fam. Lauwers-Standaert
Sporistraat 5
9920 Lievegem

standaert.renee@telenet.be



