Zo lang we konden zijn we
met jou meegegaan.
Nu moeten we je alleen laten gaan.

De heer

Auréele Lambert

Echtgenoot van mevrouw Martina De Wispelaere

Lid Vissersclub ‘Even Geduld’

Geboren te Eeklo op 9 december 1945
en onverwacht van ons heengegaan te Eeklo
op 24 december 2022,
gesterkt door het gebed van de Kerk,
omringd en gesteund door de liefde van zijn echtgenote.

Wij nodigen u uit om samen met ons gelovig afscheid te nemen
tijdens de plechtige uitvaartliturgie in de Sint-Martinuskerk van Lovendegem
op zaterdag 31 december om 11 uur.

Gelegenheid tot rouwbetuiging aan de familie vanaf 10.30 uur in de rouwkapel van de kerk.

Naar de wens van Auréle vindt de asverstrooiing in beperkte kring plaats
op de begraafplaats van Lovendegem.

Een stil moment bij Auréle kan in het funerarium Cocquyt
- Kasteeldreef-kerkhof Lovendegem -
op woensdag en donderdag van 15 tot 16 uur.

Auréle leeft verder in het hart en de herinnering van

Martina De Wispelaere

Wilfried De Clercq - Lucrése 1t Lambert
kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Jef De Backer - Mia Lambert
kinderen en kleinkinderen

Germain De Wispelaere - Magda Lippens
kinderen en kleinkinderen

Edward De Wispelaere

Hendrik De Wispelaere - Sally De Kegel

zijn echtgenote

zijn zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Delen mee in de rouw:
de familie Lambert - De Baets
de familie De Wispelaere - Sergeant

Wij danken oprecht
het Wit-Gele Kruis
zijn huisarts dr. Dirk Van De Velde

de directie en het personeel Woonzorgcentrum ‘Avondzegen, afdeling Oleander’.

Een parochiale namis wordt opgedragen in dezelfde kerk op zondag 22 januari om 9 uur.

9920 Lovendegem, Sparrestraat 31
Rouwbetuiging kan ook op uitvaartcocquyt.be

uitvaartcocquyt.be - 09 372 03 77



