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Liefdevolle herinnering aan

+

Mevrouw
Yolande Vandewiele
Echtgenote van de heer Julien Claeys 12014

Lid van Femma

Geboren te Schuiferskapelle op 25 juni 1936
en rustig van ons heengegaan
te Gent op 13 april 2022,
gesteund en omringd door de liefde
van haar kinderen.

Haar kinderen danken u voor uw medeleven.

Mama, wij hielden van je.
Je was een mooi mens,
groot in je eenvoud.

Stil straalde je rust en vertrouwen uit.
Je rotsvast geloof was je leidraad.
Zoals je hebt geleefd,
ben je ook gestorven.

Ontroerd door de plotselinge leegte
die je achterlaat,
missen we je stille aanwezigheid,
je wijze raad.

Mama, we danken je
voor wat je voor ons bent geweest
en in onze gedachten altijd zult blijven.



