Etienne, kinderen en kleinkinderen
danken u voor uw steun en medeleven.

uitvaartcocquyt.be

T

Liefdevol aandenken aan

Mevrouw

Rita De Scheirder

Echtgenote van de heer Etienne Goethals

Geboren te Gent op 10 september 1940
en rustig van ons heengegaan
in het Woonzorgcentrum Hof Ter Linden
te Evergem op 25 oktober 2020,
gesterkt door het gebed van de Kerk en
omringd door de liefde van haar gezin.

"t Is goed in 't eigen hert te kijken
Nog even v6or het slapen gaan.
Of ik van dageraad tot avond
Geen enkel hert heb zeer gedaan;

Of ik geen ogen heb doen schreien
Geen weemoed op een wezen lei:
Of ik aan liefdeloze mensen
Een woordeke van liefde zei.

En vind ik, in het huis mijns herten,

Dat ik één droefenis genas,

Dat ik mijn armen heb gewonden
Rondom het hoofd, dat eenzaam was ... ;

Dan voel ik op mijn jonge lippen,
Die goedheid lijk een avondzoen ... ;

"t Is goed, in 't eigen hert te kijken
En z6 z'n ogen toe te doen.

Alice Nahon
(Rita’s lievelingsgedicht)



