.|.

Mevrouw

Rachel BAERT

°1933 12020

De familie dankt u voor uw medeleven en uw steun.
Een speciale dank aan allen die voor haar

een uitzonderlijke steun waren,

of met haar een speciale vriendschap deelden.



Liefdevol aandenken aan

mevrouw

Rachel BAERT

weduwe van de heer Joseph CALLANT (T 2016)

GCeboren te Kalken op 12 september 1933
en rustig van ons heengegaan
in het Woonzorgcentrum Sint-Jozef te Gent
op 20 februari 2020,
gesterkt door het ziekensacrament,
gesteund en omringd door haar gezin.

Ik denk niet aan wat nog komen zou
Hoe mooi het had kunnen zijn
Ik onthou liever al ben ik in de rouw
Wat prachtig was en fijn

Voor duizelingwekkend groot verdriet
Bestaat geen medicijn
Want we weten maar beseffen niet
Hoe onvoorstelbaar kwetsbaar wij wel zijn

Want magische woorden zijn er niet
Het lot valt ons diep en zwaar
Niets verzacht ons groot verdriet
Dus steunen we mekaar
Al is het gemis zo triest en hard
Wij denken aan elke lach
Die blijft voor eeuwig in ons hart
En troost ons elke dag...

(Bart Peeters, Ronny Mosuse)



