
Lieve Myriam

We hebben een mooi, gevuld leven gehad. 
Wat ben ik blij dat we samen onze hemelse 
Vader Jehovah hebben leren kennen, en 
veel vreugde hebben beleefd. Je was voor 
mij een echte steun en toeverlaat, met wie 
ik alles kon delen. Ik zal je heel erg missen!
Het geeft me innerlijke rust dat je tot het  
einde hebt volhard en ik ben er vast van 
overtuigd dat “je zal terugkomen uit het 
land van de vijand.” (Jer 31:16) 

Liefdevolle herinnering aan

mevrouw 
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Haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen
danken u voor uw medeleven.
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