De familie dankt u voor uw aanwezigheid, steun en medeleven.

De kracht van het vuur zal altijd in ons blijven branden.

uitvaartcocquyt.be

Liefdevol aandenken aan

Mevrouw

Marleen detavernier

Liefdevolle Echtgenote
Tedere Mama
Fiere Moemoe

Geboren te Gent op 27 februari 1957
en na een moedige, maar ongelijke strijd
rustig van ons heengegaan
in haar woning te Vinderhoute op 30 juni 2021
omringd door haar geliefden.

Zelfs na mijn dood
blijf ik jullie allemaal
graag zien

Terwijl de wolken overdrijven,
zwem ik door het leven,

al is het soms eerder ploeteren
en overleven.

Maar er komt een dag,

die heerlijk roze kleurt,

die ‘t grijze laat verdwijnen
en mij helemaal opfleurt.

Na dalen komen pieken,

zo is 't altijd geweest,

al is de dag wat minder,
beleef hem toch als een feest.



