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Liefdevol aandenken aan Ik heb een vrouw gekend,
oh, wat was zij sterk.
Altijd was zij bezig,
“T’ altijd aan het werk.

Ik heb een vrouw gekend
die vol met liefde zat.
Mevrouw En ondanks al haar zorgen
haar kinderen nooit vergat.

Maria Melada De Greve

Haar familie was haar leven
en al stond zij dan alleen.

EChtgenOte van Of was het soms heel moeilijk,
de heer Philiep De Roose T 201 7 sloeg er zich doorheen.

Van haar kleinkinderen
Geboren te Praag op 12 november 1941 genoot zi met volle teugen.

en onverwacht van ons heengegaan Haar liefde en zorgzaamheid
S al ons altijd blijven heugen.
te Eeklo op 12 juni 2024. ’ ey Ha

lk heb een vrouw gekend
die ik nooit meer zal vergeten.
Misschien is ze je wel bekend,
De familie dankt u voor uw medeleven. het was mijn moeder, moet je weten ..



