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Verdriet is de prijs
die je betaalt voor liefde ...

"

De heer

Marc De Bock

Echtgenoot van mevrouw Jeny D’haenens

Geboren te Gent op 27 mei 1944
en na een ongelijke strijd
rustig van ons heengegaan in het
AZ Sint-Lucas te Gent
op 14 februari 2022,
gesterkt door het ziekensacrament,
gesteund en omringd
door de liefde van zijn gezin.

Wij danken u voor uw medeleven.

Schat, Papa,
wat was je sterk.
Schat, Papa,
wat was je groots.
Het leek alsof je altijd
bij ons zou blijven.
Schat, Papa,
wat ging het plots.
Schat, Papa,
wat doen we nu?
Het is zo donker, het is zo koud.
Schat, Papa,
wat een pijn snijdt door me heen.
Schat, Papa,
wat een verdriet voel ik voor jou.
Het is een eenzaamheid, een leegte.
Schat, Papa,
wat zie ik je graag.
Tot altijd.

Jeny - Geert - Geert



