Antoine De Zutter haar echtgenoot

Frederik en Karen De Zutter - Van Driessche

haar zoon en schoondochter
Kobe De Zutter

Robbe De Zutter
haar kleinkinderen

danken u voor uw medeleven.

Liefdevol aandenken aan

Mevrouw

Ludwine Ysewyn

Echtgenote van de heer Antoine De Zutter

Geboren te Gent op 20 maart 1948
en na een moedige, maar ongelijke strijd
van ons heengegaan in het AZ Sint-Lucas te Gent
op 21 december 2020,
gesterkt door het gebed van de Kerk,
gesteund en omringd door haar gezin.

Ons Ma ‘tje, ons Oma Lu schreef 3 weken geleden nog deze brief aan
ons allen.

‘Lieve familie en vrienden,

Graag zou ik nog lang bij jullie allemaal blijven, maar ja, het lot heeft
er anders over beschikt. Ik ben optimistisch geweest zo lang ik kon en
ook veel gevochten, maar tegen kanker kan je soms moeilijk winnen.
Mijn krachten nemen af.

Ik heb een mooi en content leven gehad. Goede ouders, wij kwamen
goed overeen met ons drieén, en ma en ik waren 2 handen op 1 buik.
Maar ook dit liep fataal af. Ik heb haar vroeg moeten afgeven en denk
nog elke dag aan haar. Wat wil je, 46j. Pa was 88, dat is aanvaardbaar.
Ik heb dan ook gevraagd aan opa om mij te verassen en bij te zetten
in de kelder bij ma & pa in Mariakerke.

Ik ben blij met mijn familie, opa, Frederik en ik, en nadien natuurlijk
met Karen en de kindjes Kobe en Robbe, die ik doodgraag zie en ik
zeer veel spijt van heb dat ik ze niet zal zien opgroeien. Maar ik ben
er zeker van dat Karen & Frederik ze wel in goede banen zal leiden en
een goede opvoeding zal geven.

Ik had nog zo graag met ons 4 op reis geweest gelijk over enkele jaren.
Dat was zo leuk! En we hebben er allemaal zo van genoten maar wie
weet gaat opa mee en hou ik toezicht van hierboven.

Ik zeg tegen iedereen, profiteer van jullie leven zonder baldadigheden
natuurlijk, want je ziet ‘t kan vlug gedaan zijn. Wij zijn blij dat we
zoveel mooie reizen hebben kunnen maken.

Excuseer mijn geschrift maar ik heb niet zo veel kracht meer om
te schrijven.

Stel het allemaal wel.
En Frederik & Karen, mag ik vragen om opa een beetje bij te staan waar
kan want hij doet wat hij kan, maar heeft het lastig, ik weet dat.

Dank bij voorbaat.’
Dikke knuffels en kus van oma Ludwine



