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Liefdevol aandenken aan

De heer

Lucas Van de Velde

Zoon van wijlen de heer en mevrouw
Raphaél en Cecile Van de Velde - Vyncke

Geboren te Lovendegem op 3 januari 1942
en aan de gevolgen van covid-19
rustig van ons heengegaan
in het Woonzorgcentrum Kanunnik Triest te Melle
op 30 januari 2021,
gesterkt door het gebed van de Kerk.

De familie dankt u voor uw medeleven.

Lucas,

Ga nu maar...

Je leven hier op aarde

is nu voorbij.

Je hebt geleerd

wat je hier leren mocht.

Je hebt gegeven

wat je te geven had.

Nu mag jij in vrede

het nieuwe Rijk binnengaan.

Je hebt gegeven en ontvangen.

Je hebt liefgehad en losgelaten.

Je hebt vreugde gekend en ook verdriet.
En door dat alles werd jij

de mens die je geworden bent,

de unieke broer en nonkel.

Rust zacht, Lucas.
Wij zullen je nooit vergeten.

Je familie



