Omdat er zoveel liefde is,
is dit geen voorbij.

In alle mooie herinneringen,

ben jij. I



LIEFDEVOL AANDENKEN AAN
Mevrouw
Echtgenote van Achiel Snoeck (+2008)

Geboren te Waarschoot op 6 januari 1931 en
rustig overleden in WZC “Ons Zomerheem” op 21 januari 2024
gesterkt door een gebed van verbondenheid.

De familie dankt u voor uw medeleven.

Onze tijd met jou

Wij hadden nog zoveel willen zeggen
Zoveel dingen willen doen
Maar nu hebben wij alleen foto’s
en herinneringen aan toen

Wij hadden nog zoveel willen zeggen
En dat kan nu niet meer
In gedachten blijven wij teruggaan
Naar de allerlaatste keer

Wij hadden nog zo vaak willen zeggen
Dat wij zoveel van je houden
En wij denken met heel veel liefde
Aan elk moment met jou

- Jouw gezin -



