Liefdevol aandenken aan

De heer

Julien Versichel

Echtgenoot van mevrouw Julienne Steenbeke

Landbouwer op rust
Lid van de Landelijke Gilde
Lid van Okra

Geboren te Lovendegem op 5 januari 1930 en rustig van ons
heengegaan in het Woonzorgcentrum ‘Ons Zomerheem’
te Zomergem op 14 augustus 2020,
gesterkt door het ziekensacrament,
gesteund en omringd door zijn gezin.

Het waren 60 mooie jaren samen.
Ik weet... ooit worden we weer herenigd.

Ma

Pa, je bent geboren en getogen op de boerderij.

Je ganse leven stond in het teken van de landbouw.
Eerst samen met je ouders, later met je gezin.

Je werk was je alles.

Een leven van eenvoud en genieten van kleine,
gewone dingen.

Samen met ma buiten op de tuinbank tijdens de zomer,
een beeld die velen zich wellicht herinneren.

De verhuis naar het rustoord was niet eenvoudig,

maar toch was je gelukkig met ma aan je zijde

en dankbaar met het bezoek van de familie.

Want dankbaar was je voor alles.

Dankbaar zijn wij voor de vele mooie jaren

en alle mooie herinneringen.

Dankbaar voor alle waarden die je ons hebt bijgebracht.

Erwin , Caroline & Nadine



