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Dankbaar aandenken aan

De heer

Julien De Mol

Echtgenoot van mevrouw Monique Van Laecken

Lid van Okra,
de Landelijke Gilde en van
de Krulbolders Lovendegem

Geboren te Lovendegem op 18 maart 1942
en van ons heengegaan in het AZ Sint-Lucas te Gent
op 6 januari 2022, gesterkt door het ziekensacrament,
gesteund en omringd door zijn echtgenote.

Monique dankt u voor uw steun en medeleven.

AAN MIJN LIEVE MAN JULIEN

Als de dag van toen, hou ik van jou,

zelfs nog oprechter en bewuster trouw.

Want nog steeds weer is een dag zonder jou, een verloren dag,
een stil verlangen naar weer een dag als toen waarop je zei:
‘Jij bent mijn leven, sta aan mijn zij".

En wat, wat er ook gebeuren mag,

ik hou nog meer van jou als toen die dag.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon,

hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag,

een weg waarvan je soms de rand niet zag,

maar wat er ook gebeurde, aan 't einde scheen altijd de zon.
Ik tel de dagen, die sindsdien verstreken,

al lang niet meer op de vingers van één hand ...

Want zelfs de tijd kan niets meer van jouw beeld verbleken.
Ik denk vaak aan alle dagen samen in ons huis,

geen enkel uur is er dat ik berouw ...

Al meer dan gisteren denk ik nu aan jou,

maar minder nog dan morgen hou ik zoveel van jou.

Als de dag van toen, hou ik van jou ...

Wat ben ik dankbaar dat ik je in mijn leven had.

Voor eeuwig en altijd ...

Monique



