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Liefdevol aandenken aan

De heer

Hilaire Creélle
Echtgenoot van mevrouw Martha Vertriest

Landbouwer op rust
Lid van Samana

Geboren te Lovendegem op 1 februari 1933 en
rustig van ons heengegaan
in het AZ Alma te Eeklo op 14 november 2021,
gesterkt door het gebed van de Kerk,
omringd en gesteund door de liefde van zijn gezin.

Liefste pa, liefste pépé,

Op een koude winterse 1 februari 1933 zag je het levenslicht
in Lovendegem. Samen met je oudere zus verhuisde je op
4-jarige leeftijd naar de Zuurhoek in Vinderhoute.

Tijdens je jeugd hielp je graag en veel mee op de boerderij in
Vinderhoute. Je was ook een levensgenieter, je vertelde af en
toe over de theaterstukken die je ging bekijken in Gent met
je favoriete acteurs Gaston Berghmans en Romain Deconinck.

Na je legerdienst in Duitsland leerde je ons ma kennen in het
verre Vinkt. Omdat deze fietstochten telkens naar Vinkt en
terug toch wat lastig waren, besloten jullie om al gauw te
trouwen. Al vlug werd jullie eerste kindje Marnix geboren,
daarna kreeg je nog een dochter Kathleen en een zoon Wim.

Je was een vooruitstrevende landbouwer. Samen met je zonen
werd er wel iedere zomervakantie een nieuwe zeugenstal
of varkensstal gebouwd of gerenoveerd. De boerderij en je
familie betekenden alles voor jou. Je was dan ook fier dat je
levenswerk zou verdergezet worden door je jongste zoon Wim.
Tot bijna vorige week bleef je het reilen en zeilen volgen op
de boerderij. Zelfs in het ziekenhuis vroeg je nog naar de
werkzaamheden in de varkensstallen.

Jij en ma waren 2 handen op één buik, ook kon je genieten
van je 6 kleinkinderen die regelmatig bleven logeren en ook
dikwijls kwamen meehelpen op de boerderij. Nog maar net
kon je genieten van de foto’s van je eerste achterkleinkind
Siebe. Het deed je deugd, je was fier.

Liefste pa, liefste pépé, we konden steeds op jou rekenen,
je steunde ons altijd waar je maar kon. Je was een goed mens
enwezullen je heelhard missen.Slaapzachtlieve pa, lieve pépé.



