Lieve Hendrik,

Jouw vrijheid en passie voor cultuur zoals muziek, theater,
boeken en kunst waren van groot belang. Samen met
vrienden over één of ander evenement napraten op café,
met een glaasje witte wijn en een sigaretje, daar kon je
echt van genieten. Je was trouwens een graag geziene,
sociale gast. Doch liet jouw gezondheid het de laatste tijd
wat afweten. Dat hadden we, begin dit jaar, gemerkt

op het afscheid van ons nichtje Nancy. We raadden je
toen aan om eens naar de dokter te gaan. Je zei dat het
allemaal zo erg niet was en dat we niet bezorgd moesten
zijn. Helaas is het niet goed gegaan en sloeg het noodlot
toe. Veel te vroeg ben je van ons heengegaan,

ZoMaar .... ineens .... in stilte.

We gaan je missen Hendrik, maar weet dat achter onze
tranen een glimlach schuilt van de herinnering aan jou.
Het ga je goed broere, doe de groeten daar aan ons
Ma, Pa en lieve zus Sonja.

Je broers Guido, Joris en Koen en schoonzussen
Leen, Pascaline en Pascale

HOU ME NIET VAST

hou me niet vast
vanaf hier
heb ik alleen te gaan
ik zal altijd

ergens
bij jullie zijn

maar hou me niet vast
want ik wil
zoals altijd
in vrijheid
mijn eigen weg gaan

Hendrik

uitvaartcocquyt.be




Liefdevol aandenken aan

"

De heer
Hendrik Segers

Zoon van
de heer Martin Segers t
en mevrouw Henriette Van Hecke t

Geboren te Assenede op 7 april 1966
en onverwacht overleden in zijn woning
te Zomergem op 29 oktober 2023.

Wij danken u
voor uw medeleven.




