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Liefdevolle herinnering aan

"

Mevrouw

Hedwige Dhooge

Echtgenote van de heer Antoine Van Hulle t 2003

Geboren te Gent op 23 juni 1932
en rustig van ons heengegaan te Gent
op 8 maart 2023,
gesterkt door het ziekensacrament,

gesteund en omringd door haar gezin.

Voor uw steun en medeleven

danken wij u van harte.

Op deze aarde tellen we de jaren.
Jaren waarin we leven
en eenieder daarin zijn eigen tijd mag beleven.
Jouw tijd was voor ons als een zon,
die hopelijk altijd schijnen kon.
Een warme zon met extra waarde,
voor ons op deze aarde.
90 jaren mocht je schijnen,
daarna moest je achter de wolken verdwijnen.
Je laat ons achter in duisternis en met verdriet,
doch, meer tijd was er voor jou niet.
Je blijft ons herinneringen schenken,
in onze harten zullen we die gedenken.
Met veel liefde hebben wij jou beleefd,
iets waar deze aarde behoefte aan heeft.
Nu ben je terug bij onze pa en je zus,

ooit zien we elkaar weer, wees gerust.

Rust zacht lieve ma, lieve oma,

we houden van jou.



