Zijn echtgenote

Nicole Van Quaquebeke
Zijn zoon

Kenneth Boone

danken u voor uw medeleven.
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Liefdevol aandenken aan
T De heer

GILBERT BOONE

Echtgenoot van mevrouw Nicole VAN QUAQUEBEKE
Vader van de heer Kenneth BOONE

Gewezen Penitentiair beambte Rijksgevangenis Gent

Geboren te Gent op 25 mei 1943 en van ons heengegaan
in het AZ Sint-Lucas te Gent op 21 december 2020,
omringd door hen die hij z6 liefhad.

Gilbert kende een zorgeloze jeugd en werd zelfstandig loodgieter
samen met zijn vader.

Op een zomerse dag in 1967 huwde hij met zijn grote liefde Nicole.
Samen genoten ze van zorgeloze reizen naar Zwitserland, Oostenrijk
en Duitsland.

In 1972 koos hij voor een ander beroep.

Hij werd penitentiair beambte in de Rijksgevangenis van Gent.

Hij was er bij alle collega’s een graag geziene figuur door zijn
stiptheid en correctheid.

In 1978 werd Kenneth geboren.

Gilbert was zo gelukkig met zijn kleine spruit.

Hij kon zo genieten van een dagje aan zee waar hij samen met
Kenneth eindeloze fietstochten maakte.

Hij werkte ook zo graag in onze tuin en alles lag er altijd piekfijn bij.
In 2017 moest hij een open hartoperatie ondergaan maar

herstelde goed.

Twee jaar later werden er weer gezondheidsproblemen vastgesteld
en dit was het begin van een periode van ziekte en verzwakking.
Het overlijden van zijn schoonbroer Rudy en schoonvader Emilien
heeft hem emotioneel echt getroffen.

Gilbert verbleef dikwijls in het ziekenhuis, maar gaf nooit de moed op.
Hij wilde nog zo graag eens naar huis komen bij zijn echtgenote en
zijn zoon Kenneth. Dit lukte en daar werd hij met zoveel liefde en
goede zorgen omringd.

Maar in de nacht van 21 december werd hij met de ziekenwagen
weg gebracht en stierf na enkele uren.

Wij en velen onder ons zullen hem blijven missen in zoveel

kleine dingen.

Hij was een lieve, warme echtgenoot en een fantastische vader
voor zijn zoon Kenneth.

Lieve Gilbert, rust nu maar.

Waak over ons en wij zullen echt zorg dragen voor elkaar.

Tot later.



