De steen

Ik heb een steen verlegd
in een rivier op aarde.
Het water gaat er anders dan voorheen.

De stroom van een rivier
hou je niet tegen.
Het water vindt er altijd een weg omheen.

Misschien eens, gevuld door sneeuw en regen,
neemt de rivier mijn kiezel met zich mee

om hem dan, glad en rond gesleten,

te laten rusten in de luwte van de zee.

Ik heb een steen verlegd

in een rivier op aarde.

Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.

Ik leverde bewijs van mijn bestaan,

omdat door het verleggen

van die ene steen

de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.

#

Liefdevol aandenken aan

Mevrouw

Gaby Coppens

Echtgenote van de heer
Julien Van Damme t 2019

Geboren te Lovendegem op 13 juni 1946
en rustig van ons heengegaan
in het AZ Sint-Lucas te Gent
op 24 november 2020,
gesterkt door het ziekensacrament,
gesteund en omringd door haar kinderen.

Haar kinderen en kleinkinderen danken u
voor uw steun en medeleven.
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