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;

Liefdevol aandenken aan

Mevrouw

Francine Depauw

Echtgenote van de heer Laurens De Kesel

Geboren te Sleidinge op 8 oktober 1945
en onverwacht van ons heengegaan
in het AZ Sint-Lucas te Gent
op 18 juni 2021,
gesterkt door het ziekensacrament.

De familie dankt u voor uw medeleven.

Matje, Moetje, Ma

Onbevreesd, onvervaard en onbewogen

Je hart op je lippen, een vuur in je ogen

Een anker in de storm, met een onbezorgde eerlijkheid
Op je eigen manier, een ongedwongen zaligheid

Rust en speel, in de vrede van morgen
waar jij nu bent zijn geen zorgen

Christ (vanuit Australie)



