


Als het regent en de zon schijnt.
U naar beneden, ik omhoog kijk
dan staan wij even oog in oog

verbonden door UW regenboog

Liefdevol blijven wij denken aan

Evi De Latter

Geboren te Gent op 17 oktober 1984

En van ons heen gegaan te Eeklo op B augustus 2021

Oprechte dank voor elk woord van troost,

steun en medeleven.

Liefste mama.
In ons hartje leef je voor altijd verder
en vergeten zullen we jou nooit.
Jij bent vanaf nu de mooiste ster aan de hemel.
Onze ster.
Wij houden van jou.
Stef, Kobe en Lotte

Dit afscheid zal geen afscheid zijn.

Het tastbaar heengaan,

slechts een schijn.

In hart en geest ben jij nabij.

dij blijft het allermooiste diep in mij.
Andy



