‘Roos, dit is mijn laatste woord:
Ik heb je lief gehad.” (Erik)
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Liefdevol aandenken aan Een geest zo sterk als een beer

Een lichaam uiteindelijk toch te teer
Een wijsheid niet te evenaren

Een wilskracht haast niet te bedaren
Een vechtlust bijna niet te temmen.

De heer

Erik Verleyen

Maar deze ongelijke strijd

‘Draco’, mijn grootste toeverlaat en vertrouwen, was nooit te winnen.

verkregen op 12 juli 1956 (Erik) Rust zacht, bolleken xx.
. Roos
Echtgenoot van mevrouw Roos Sinnaeve
Geboren te Ouwegem op 7 december 1940 Mijn kinderen David, Micheline en kleindochter Elisa,
en na een lange, ongelijke strijd bedankt voor jullie genegenheid en
van ons heengegaan de mooie herinneringen door de jaren heen.
in het UZ te Gent Erik
op 23 augustus 2020,
gesteund en omringd door de liefde Wij danken jullie voor de steun en de vriendschap

van zijn echtgenote. die wij mochten ervaren.



