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Liefdevolle herinnering aan

T

De heer

Aurele Lambert

Echtgenoot van mevrouw Martina De Wispelaere

Lid Vissersclub ‘Even Geduld’

Geboren te Eeklo op 9 december 1945
en onverwacht van ons heengegaan te Eeklo
op 24 december 2022,
gesterkt door het gebed van de Kerk,
omringd en gesteund
door de liefde van zijn echtgenote.

De familie dankt u voor uw medeleven.

Strooi mijn as uit
naar alle windstreken,
zodat wat eens mijn lichaam was
de weg kan vinden
naar alles wat het eens beminde.
Naar wolk en zee

om zich daarmee te verbinden.

Moge de duiven je meenemen op hun vlucht.
Dat ze je dragen mogen tot hoog boven in de lucht.
We wensen je een veilige vlucht
en een behouden thuiskomst.

Rust zacht, Auréle, je verdient het.

Martina



